Orde van dienst voor zondag 9 november 2025, Oogstdienst,
De Open Hof Oud-Beijerland
Thema ‘De oogst van vrijheid’
Voorganger: ds. Carla Schoonenberg - Lems
Muzikale leiding: Leo Lommers

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij Lied 286: 1 - 3

1: Waar de mensen dwalen in het donker, 2: Waar de mensen lijden onder onrecht
draai je om en zie het nieuwe licht, in een wereld die geen vrede vindt,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, heb vertrouwen, draag het kruis met blijJdschap,
zie de mens die ieder mens verlicht. er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht, en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister, zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag. keer je om en zie Gods nieuwe dag.
3: Steek een kaars aan tegen al het duister,

als een teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Bemoediging en drempelgebed

0: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige

g: Die hemel en aarde gemaakt heeft

o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

g: en niet loslaat wat zijn hand ooit begonnen is

o: Laten wij bidden...door Jezus Christus, onze Heer

g: AMEN

Aanvangslied: Lied 91a: 1 - 3 (staande)

1: Wie in de schaduw Gods mag wonen 2: Engelen zendt Hij alle dagen

hoeft niet te vrezen voor de dood. om jou tot vaste gids te zijn.

Zoek je bij Hem een onderkomen — Zij zullen je op handen dragen

dan wordt zijn vrede jou tot brood. door een woestijn van hoop en pijn.
God legt zijn vleugels van genade Geen bange nacht zal je doen beven,
beschermend om je heen als vriend geen ziekte waar een mens van breekt.
en Hij bevrijdt je van het kwade, Lengte van leven zal God geven,
opdat je eens geluk zult zien. rust aan de oever van een beek.

3: Geen duister zal je overvallen,

er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, —

jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.

Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.



Groet:
vg: De Eeuwige zal bij u zijn
g : De Eeuwige zal u bewaren (gemeente gaat zitten)

Kyriegebed

Glorialied: Lied 657: 1 en 3

1: Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

3: Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Zondagsgebed

Moment voor jong en oud ‘De muren mogen vallen’

Luisterlied voor jong en oud: https://youtu.be/9LsqfgPx Rw?si=8iV1uHOkbX8nbEOI
Schriftlezing: Psalm 124 NBV21

Zingen Lied 124: 1 en 4

1: Laat Israél nu zeggen blij van geest:
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

4: Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die aarde en hemel heeft gemaakt.

Schriftlezing: Handelingen 21, 1-14 NBV21

Acclamatie: Lied 335

1: Hoor het woord, hoor het woord,
het woord van onze God:
gerechtigheid brengt vrede voort,
gerechtigheid brengt vrede voort.

Verkondiging


https://youtu.be/9LsqfgPx_Rw?si=8iV1uH0kbX8nbEOl

Zingen: Lied 973: 1 -4

1: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

3: om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

2: om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

4: roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,

uw liefde, hoop, geloof — uw zonneschijn.
Halleluja!

Afscheid ambtsdragers
Dankwoord namens de kerkenraad

Zingen: Lied 426 (2x Engels, 2x Nederlands)
En: God to enfold you, Christ to uphold you,
Spirit to keep you in heaven’s sight;
so may God grace you, heal and embrace you,
lead you through darkness into the light.

NL: God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

In Memoriam: Willem Pieter Rotscheid

Zingen: Lied 568a
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen en collecten
1¢ Voedselbank Hoeksche Waard, 2° Kerkenwerk

Slotlied: Lied 425 * Staande
1: Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Wegzending en Zegen (gezongen Amen)
Het licht voor ons uit .....
Muziek: Berlin Song, Ludovico Einaudi

De afgetreden ambtsdragers komen voorin de kerk staan. Alle aanwezige gemeenteleden zijn van
harte uitgenodigd om Cobi en Nico te bedanken.
In de Omloop bent u welkom voor koffie, thee en kunt u met elkaar napraten.

Muziek in de kerkzaal na het orgelspel:
Sela, Een toekomst vol van hoop
Sela, Breng ons samen



